
Erik Vangheluwe
° 02.12.1942     † 07.09.2025



Een traan voor het gemis,
een glimlach voor alle mooie herinneringen

De heer  Erik Vangheluwe
echtgenoot van mevrouw Martine Vandenberghe 

Geboren in Torhout op 2 december 1942 en thuis
vredig van ons heengegaan op 7 september 2025.

Lid van wandelclub Nacht van Vlaanderen
_____________

Graag nodigen wij u uit om samen rond de urne afscheid te nemen van Erik 
op vrijdag 12 september 2025 om 10.30 uur in aula De Bron, Oostendestraat 270 in Torhout.

De urne zal een plaats krijgen in de vertrouwde omgeving van Erik.

U kunt een laatste groet aan Erik brengen in het Rouwcentrum Decombele 
Revinzestraat 82, Don Bosco-Torhout, enkel na afspraak via 050 21 62 97, 

enkel op dinsdag en woensdag van 17.30 tot 18.30 uur.

Hij is de echtgenoot van

		  Martine Vandenberghe

Hij is de papa en opa van

		  Albane Vangheluwe en Pieter D’Hollander
				    Polly
		  Ruben Vangheluwe
				    Lauren, Jente

Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van

		  Leona † Vangheluwe en André Hollevoet
			   Luc Hollevoet en Mieke † Serroels en familie
		  Roland † Vangheluwe
	 	
		  Hugo Vandenberghe



Hij is verwant aan de families

		  Vangheluwe – Rogghe  en Vandenberghe – Rabaey

Onze oprechte dank voor de goede zorgen aan zijn huisarts
en allen die Erik met genegenheid hebben omringd.

Uw medeleven kan u betuigen via www.rouwcentrum-decombele.be

Rouwcentrum Decombele Torhout• 050 21 62 97 •info@rouwcentrum-decombele.be 


